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BEGINVRAGEN 
 

1. Voorbeeld: Wedergeboren zijn betekent dat je geest, die door 

de zondeval dood was, opnieuw levend wordt gemaakt door de 

Heilige Geest. Het is geen gevoel of traditie, maar een geeste-

lijke geboorte uit God. Of ik wedergeboren ben, zie ik aan de 

verandering in mijn hart, het verlangen naar heiligheid en een 

levende relatie met Jezus. Ik word wedergeboren door geloof, 

bekering, waterdoop en vervulling met de Heilige Geest. 

 

2. Voorbeeld: Ja, want de Bijbel zegt dat God wil dat alle men-

sen behouden worden (1 Timotheüs 2:4). Zonder wederge-

boorte kun je het Koninkrijk van God niet binnengaan (Johan-

nes 3:3). 

 

3. Voorbeeld: Omdat veel gelovigen het fundament missen en 

daardoor geestelijk vastlopen. Wie begrijpt wat er tijdens de 

wedergeboorte gebeurt, leert wandelen in vrijheid, kracht en 

overwinning, en kan ook anderen helpen daarin te groeien. 

 

4. Voorbeeld: Omdat iemand alleen met het verstand in God 

gelooft, maar geen echte wedergeboorte heeft ervaren. Zonder 

levend geloof, bekering, doop en vervulling met de Geest blijft 

het leven onveranderd (Handelingen 2:38). 

 

5. Voorbeeld: Alleen geloven is niet genoeg: ook de demonen 

geloven (Jakobus 2:19). We moeten geloven met het hart, ons 

bekeren, ons laten dopen en de Heilige Geest ontvangen om op-

nieuw geboren te worden en gered te zijn (Johannes 3:5; Han-

delingen 2:38). 

 

6. Voorbeeld: Een levend geloof toont zich in gehoorzaamheid, 

liefde voor God en mensen, en een veranderde levensstijl. De 

vrucht van de Geest (Galaten 5:22) laat zien dat mijn geloof le-

vend is. 

 

7. Voorbeeld: Ja, mijn geest is het deel waarmee ik contact heb 

met God. Mijn ziel is mijn persoonlijkheid, en mijn lichaam is 
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mijn aardse tent. Ik moet leren wandelen door de Geest en niet 

door het vlees (1 Thessalonicenzen 5:23; Galaten 5:16). 

 

8. Voorbeeld: Ja, de Heilige Geest spreekt tot mijn geest, leidt 

mij in keuzes, openbaart de Bijbel en helpt mij om Jezus te vol-

gen. Hij is geen vaag gevoel, maar een Persoon die leidt in waar-

heid. 

 

9. Voorbeeld: Bekering begint met een bewust moment, maar is 

ook een levenshouding. Elke dag kies ik ervoor om de oude 

mens af te leggen en in gehoorzaamheid te leven. 

 

10. Eigen antwoord. 

 

11. Voorbeeld: Ja, niet op grond van mijn eigen daden, maar 

door genade, omdat ik in Christus ben, wedergeboren ben en 

leef door de Geest. 

 

12. Voorbeeld: Ja, want Gods Woord is de waarheid. Als ik 

merk dat tradities of menselijke leringen niet overeenkomen 

met de Bijbel, wil ik die loslaten om Jezus werkelijk te volgen. 
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H1 GELOVEN OF WEDERGEBOREN 
 

1. Geloven op zichzelf is niet voldoende, omdat zelfs de demo-

nen geloven dat God bestaat. Echt geloof blijkt uit bekering, ge-

hoorzaamheid en een veranderd leven. Aan de vruchten herken 

je of iemand echt tot geloof is gekomen. 

 

2. Lauw zijn betekent dat je niet koud (ongelovig) en niet heet 

(vol vuur voor God) bent. Je leeft wel religieus, maar zonder 

toewijding of passie. Jezus zegt dat Hij zulke mensen zal uit-

spuwen.  

 

3. Jezus waarschuwt in Mattheüs 7 dat niet iedereen die Hem 

“Heer” noemt het Koninkrijk van God zal binnengaan. Alleen 

wie de wil van de Vader doet, mag binnen. Jezus wijst mensen 

af die wel religieuze daden doen, maar geen relatie met Hem 

hebben. 

 

4. Traditioneel geloof is gebaseerd op gewoonte of opvoeding, 

niet op persoonlijke overtuiging. Mensen met dit geloof gaan 

misschien naar de kerk of zeggen dat ze geloven, maar bidden 

niet, lezen geen Bijbel en hebben geen relatie met God en de 

Heilige Geest. 

 

5. De farizeeën geloofden in God en waren religieus, maar Jezus 

noemde hen huichelaars. Hun hart was ver van God. Ze hielden 

zich aan regels, maar misten liefde, bekering en echte gehoor-

zaamheid.  

 

6. Jakobus zegt dat zelfs de demonen geloven dat God bestaat 

en sidderen. Dit laat zien dat geloven zonder bekering, gehoor-

zaamheid en liefde voor God geen redding brengt. 

 

7. Volgens Filippenzen 2:13 is het God zelf die in gelovigen 

werkt. Hij geeft zowel het verlangen als de kracht om naar Zijn 

wil te leven.  

 

8. Het risico van zo’n uitspraak is dat mensen denken dat ze 

gered zijn zonder bekering of toewijding. Het gebed redt niet, 
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maar geloof in Jezus en het besluit om Hem te volgen. We mo-

gen mensen helpen met bidden, maar ook uitleggen wat weder-

geboorte inhoudt, en dat het gebed samengaat met geloof en 

verandering. 

 

9. Dood geloof is geloof zonder daden, bekering of innerlijke 

verandering. Levend geloof is actief, gehoorzaam, draagt vrucht 

en is zichtbaar in het dagelijks leven. 

 

10. Alleen wie wedergeboren is, kan het Koninkrijk van God 

binnengaan (Johannes 3:3). Wedergeboorte is nodig omdat zon-

dige mensen anders niet kunnen leven in Gods heiligheid. 

 

11. Niet waar. Wedergeboorte vraagt bekering. Jezus en de 

apostelen riepen steeds op tot bekering, omdat het oude leven 

moet sterven om opnieuw geboren te kunnen worden. 

 

12. Waar. Bij de wedergeboorte wordt je geest volmaakt. Je 

bent een nieuwe schepping. Toch blijven je ziel en lichaam in 

een groeiproces, waarin je steeds meer op Jezus gaat lijken. 
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H2 DE DRIE-EENHEID VAN DE MENS 
 

1. Omdat iedereen jou kent vanuit een andere relatie of situatie. 

De één ziet jou als ouder, de ander als collega of vriend. Elke 

rol laat een andere kant van jouw persoonlijkheid zien. 

 

2. Omdat we dan begrijpen hoe God met ons wil omgaan, en 

hoe geest, ziel en lichaam elkaar beïnvloeden. 

 

3. De Drie-eenheid bestaat uit God de Vader, God de Zoon (Je-

zus), en God de Heilige Geest. 

 

4. De Vader regeert en verlangt een relatie met ons. Jezus ver-

zoent ons met God. De Heilige Geest woont in ons, leidt ons en 

verheerlijkt Jezus. 

 

5. Zoals water één stof is die in drie vormen kan voorkomen, 

ijs, vloeibaar water en damp, zo is God één Wezen die Zich 

openbaart in drie verschillende Personen: de Vader, de Zoon en 

de Heilige Geest. Elke Persoon heeft een unieke rol, maar sa-

men zijn Zij volledig één. 

 

6. Omdat de Heilige Geest één is met Jezus en altijd Zijn woor-

den bevestigt. Hij brengt geen nieuw onderwijs, maar verkon-

digt altijd wat Jezus heeft onderwezen. 

 

7. Jezus was zonder zonde, volledig mens en volledig God en 

Hij werd geboren uit een maagd. 

 

8. Omdat ziel en geest nauw met elkaar verweven zijn, net zoals 

merg en been. 

 

9. De ziel en de geest keren terug naar God om geoordeeld te 

worden. Afhankelijk van de keuze voor Jezus brengen zij de 

eeuwigheid door bij God in de hemel of in de hel. 

 

10. Omdat de mens geschapen is als een drie-eenheid en ook als 

zodanig hoort te functioneren. God wil dat wij eeuwig leven met 
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een verheerlijkt lichaam, een vernieuwde ziel en een levende 

geest. 

 

11. Uit het stof van de aarde (Genesis 2:7). 

 

12. De mens is geschapen met eigenschappen die lijken op die 

van God, zoals het vermogen om te denken, kiezen, liefhebben 

en heersen. Wij weerspiegelen Gods karakter, zijn gemaakt 

voor relatie met Hem en hebben gezag gekregen over de aarde. 

 

13. Het lichaam sterft, wordt begraven en keert terug tot stof. 

 

14. Niet waar. In de eeuwigheid ontvangen wij een verheerlijkt 

lichaam dat lijkt op het lichaam van Jezus. 

 

15. Omdat ons lichaam bedoeld is om te functioneren, God te 

dienen, en omdat gezondheid Gods wil is. Zie ook mijn boek: 

“105 redenen waarom God jou vandaag wil genezen”. 

 

16. Omdat God ons lichaam geschapen heeft en wij goede rent-

meesters horen te zijn van wat Hij ons heeft toevertrouwd. 

 

17. Toen God Zijn levensadem in Adam blies, werd hij een le-

vend wezen met een ziel en een geest. 

 

18. De ziel is het deel van de mens waarin onze natuurlijke per-

soonlijkheid zit. Het is wie wij zijn in ons denken, voelen en 

willen. In de ziel bevinden zich gedachten, wil, emoties, verlan-

gens, karakter, herinneringen en keuzes. De ziel stuurt het li-

chaam aan en bepaalt hoe wij reageren op situaties en relaties. 

Via de ziel hebben wij contact met anderen en maken wij keuzes 

in het dagelijks leven. 

 

19. Waar. Emoties kunnen lichamelijke klachten veroorzaken, 

en lichamelijke pijn kan onze stemming (ziel) beïnvloeden. 

 

20. Omdat emoties veranderlijk zijn en niet altijd de waarheid 

laten zien. Ze mogen niet de baas zijn over ons leven. 
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21. Het vlees is de natuurlijke, zondige kant van de mens. Het 

is de ziel die wil leven zonder leiding van Gods Geest. 

 

22. Een dood lichaam zondigt niet omdat er geen leven meer in 

is. Het reageert nergens meer op. Zo hoort ook een gelovige te 

leven: dood voor de zonde. De Bijbel leert dat wij onze oude, 

zondige natuur moeten kruisigen met Christus, zodat de zonde 

geen macht meer over ons heeft. 

 

23. Door dagelijks tijd met God door te brengen, Zijn Woord te 

lezen, en ruimte te geven aan de Heilige Geest. 

 

24. De ziel van een gelovige gaat naar de hemel en is in Gods 

tegenwoordigheid. 

 

25. Niet waar. In de hemel is geen pijn of verdriet meer. God 

herstelt onze ziel volledig (Openbaring 21:4). 

 

26. De geest maakt contact met God, ontvangt openbaring en 

aanbidt God in waarheid. 

 

27. Omdat de geest van ongelovigen geestelijk dood is sinds de 

zondeval. Bij de wedergeboorte wordt de geest levend gemaakt 

door de Heilige Geest. 

 

28. Hun geest stierf op het moment dat zij zondigden; zij wer-

den afgesneden van Gods tegenwoordigheid. 

 

29. Door Jezus te aanvaarden als Redder en Heer, en daarna we-

dergeboren te worden. Dan maakt de Heilige Geest onze geest 

weer levend. 

 

30. Door zich in te laten met occulte of spirituele praktijken bui-

ten Jezus om, zoals waarzeggerij of new age. De gevolgen hier-

van zijn demonische beïnvloeding of misleiding. 

 

31. Dat wij geestelijke boodschappen moeten toetsen: komen ze 

van God of niet? De juiste geest belijdt dat Jezus Christus in het 

vlees gekomen is. 
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32. Dat wij geestelijke boodschappen moeten toetsen: komen ze 

van God of niet? De juiste geest belijdt dat Jezus Christus in het 

vlees gekomen is. 

 

33. Omdat de geest van God afkomstig is en niet sterft. Bij over-

lijden keert de geest terug naar God om geoordeeld te worden. 

 

34. Wanneer wij Jezus volledig zullen zien en gelijk aan Hem 

worden in de hemel (1 Johannes 3:2). 

 

35. Omdat Gods Woord pas levend wordt als de Heilige Geest 

het aan onze geest openbaart. Dan begrijpen wij het niet alleen 

met ons verstand, maar ook met ons hart. 

 

36. Emoties uit de ziel zijn natuurlijke gevoelens die voortko-

men uit onze menselijke aard en sterk wisselen door omstandig-

heden. Emoties uit de geest zijn geestelijke gevoelens die voort-

komen uit Gods Geest in ons, zoals diepe vreugde, ontferming 

of bewogenheid. Ze zijn niet gericht op onszelf, maar op wat 

God in ons werkt. Ook deze emoties kunnen veranderen, bij-

voorbeeld als we iets geestelijks meemaken, zoals Jezus die in 

Zijn geest verheugd of bewogen was. 

 

37. Niet waar. Een gelovige mag in aanraking komen met het 

bovennatuurlijke, maar alleen onder leiding van de Heilige 

Geest en in verbondenheid met Jezus. Buiten Hem om is het 

gevaarlijk. 
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H3 WEDERGEBOORTE VAN DE GEEST 
 

1. Omdat ze de wedergeboorte alleen lichamelijk of filosofisch 

uitleggen (zoals reïncarnatie of herleving) en geen rekening 

houden met de geestelijke werkelijkheid die de Bijbel be-

schrijft. Ze missen het besef dat de mens een geest heeft.  

 

2. Nicodemus dacht dat Jezus bedoelde dat een mens letterlijk 

opnieuw in de moederschoot moest komen om opnieuw gebo-

ren te worden.  

 

3. Omdat Jezus sprak over geestelijke geboorte, terwijl Nicode-

mus dacht aan lichamelijke geboorte. Dit laat zien dat mensen 

vaak moeite hebben om geestelijke waarheden te begrijpen.  

 

4. Jezus wilde Nicodemus leren dat alleen mensen die geestelijk 

opnieuw geboren zijn, het Koninkrijk van God kunnen zien en 

binnengaan.  

 

5. Wedergeboorte is een geestelijke geboorte door Gods Geest, 

waardoor iemand een kind van God wordt. Reïncarnatie is de 

(niet-Bijbelse) gedachte dat iemands ziel steeds opnieuw in een 

ander lichaam terugkeert. Wedergeboorte gebeurt één keer; re-

incarnatie is een kringloopgedachte zonder verlossing.  

 

6. De geest van de mens, die dood was door zonde, wordt op-

nieuw levend gemaakt door de Heilige Geest. Dit is een geeste-

lijke vernieuwing van binnenuit.  

 

7. Hij benadrukt daarmee de waarheid en het grote belang van 

Zijn woorden. Het is een manier om aan te geven dat wat Hij 

zegt absoluut noodzakelijk is om te begrijpen.  

 

8. Het verwijst naar de waterdoop en de doop in de Heilige 

Geest, die beide deel uitmaken van de geestelijke wederge-

boorte.  
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9. Omdat vlees en bloed vergankelijk en sterfelijk zijn, terwijl 

het Koninkrijk van God eeuwig en geestelijk is. Alleen een her-

boren geest kan dit Koninkrijk ontvangen.  

 

10. Omdat de wedergeboorte onzichtbaar is, maar wel voelbaar 

en merkbaar. Je ziet de Geest niet, maar je merkt Zijn werking 

in iemands leven.  

 

11. Wat uit vlees geboren is, blijft natuurlijk en sterfelijk. Wat 

uit de Geest geboren is, is geestelijk levend en verbonden met 

God. 

 

12. Dat je door geloof in Jezus geestelijk opnieuw geboren bent, 

en nu een kind van God bent geworden, met Zijn Geest in jou. 

Je bent geboren in de familie van God.  

 

13. Dat wedergeboorte niet voortkomt uit menselijke wil of 

bloedbanden, maar uit God zelf. Dit maakt duidelijk dat het een 

bovennatuurlijke geboorte is, gebaseerd op geloof en Gods ge-

nade.  

 

14. Omdat je nu leeft met God, Zijn liefde en kracht ervaart, en 

een leven vol betekenis ontvangt. Zoals een baby pas echt gaat 

leven na zijn geboorte, begint het ware leven pas na de geeste-

lijke geboorte.  

 

15. Waar. Bij de wedergeboorte word je een kind van God, ont-

vang je Zijn geestelijke DNA, en word je lid van Zijn wereld-

wijde familie van gelovigen. 

 

16. Wie echt uit God geboren is, krijgt een nieuw verlangen om 

God te dienen en de zonde achter zich te laten. Hij wil niet meer 

zondigen als gewoonte of levensstijl, omdat Gods zaad in hem 

blijft. 

 

17. Het is het begin van een nieuw leven met God. Je bent gees-

telijk geboren, maar je moet nog groeien in geloof, karakter en 

heiligheid. 
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18. Omdat de vrucht van de Geest (zoals liefde en blijdschap) 

wel in je is geplant, maar tijd nodig heeft om te groeien en zicht-

baar te worden. 

 

19. Niet waar. Hoewel God het hart ziet, moet bekering zicht-

baar worden in je leven. Jezus zegt dat wij vruchten moeten 

voortbrengen die passen bij de bekering. 

 

20. Op aarde. De Bijbel gebruikt de verleden tijd om te laten 

zien dat gelovigen nu al wedergeboren zijn (bijvoorbeeld Titus 

3:5, 1 Petrus 1:3). Het gebeurt dus hier en nu. 

 

21. Omdat de wedergeboorte al heeft plaatsgevonden in het le-

ven van gelovigen. Het is een voltooide werkelijkheid en geen 

toekomstige hoop. 

 

22. Omdat God het aanbod van redding aan iedereen heeft ge-

geven. De mens moet zelf kiezen om dit aanbod te aanvaarden 

of te verwerpen. 

 

23. Waar. De Bijbel laat op meerdere plaatsen zien dat God wil 

dat alle mensen gered worden, zich bekeren en eeuwig leven 

ontvangen. Maar Hij dwingt niemand. 
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H4 GELOVEN IN GOD 
 

1. De vier stappen van de wedergeboorte zijn: geloven, beke-

ring, de waterdoop en de doop in de Heilige Geest. 

 

2. Niet waar. Alle vier de stappen zijn nodig om volledig we-

dergeboren te zijn, zoals God het bedoeld heeft. Als er een stap 

ontbreekt, kan dat geestelijke groei en overwinning belemme-

ren. 

 

3. Jezus heeft de zonden van de mens gedragen, is zonder zonde 

gestorven aan het kruis en lichamelijk opgestaan uit de dood. 

Daardoor heeft Hij verzoening gebracht tussen God en de mens.  

 

4. Volgens Filippenzen 2:5-7 was Jezus van oorsprong God, 

maar Hij deed afstand van Zijn hemelse heerlijkheid en werd 

mens. Dit laat Zijn vrijwillige offer en diepe liefde voor ons 

zien.  

 

5. Jezus werd geboren uit de maagd Maria. Zij werd zwanger 

doordat de Heilige Geest haar overschaduwde (Lukas 1:30-35).  

 

6. Alleen een volmaakt en zondeloos offer kon onze zonden ver-

zoenen. Als Jezus zelf gezondigd had, kon Hij niet voor onze 

zonden sterven. 

 

7. Jezus verkondigde het Koninkrijk van God. Hij riep mensen 

op zich te bekeren en te geloven, omdat het Koninkrijk nabij 

gekomen was. 

 

8. In de hof van Getsemane worstelde Jezus met het lijden dat 

Hem te wachten stond. Hij bad in grote angst, maar onderwierp 

zich aan Gods wil. Dat toont Zijn gehoorzaamheid en liefde 

voor ons. 

 

9. De opstanding bewijst dat Jezus de dood heeft overwonnen. 

Zonder opstanding is er geen overwinning op de zonde en geen 

zekerheid van eeuwig leven. 
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10. De kruisdood van Jezus laat zien hoe ernstig zonde is en wat 

het kost om vergeving mogelijk te maken. God gaf Zijn Zoon, 

dit was een groot offer uit liefde.  

 

11. Geloof is “de vaste grond van de dingen die men hoopt, en 

het bewijs van de zaken die men niet ziet” (Hebreeën 11:1). 

 

12. Geloven moet je nu doen, niet later. Uitstellen is een teken 

van ongeloof. De Bijbel zegt: “Heden, als u Zijn stem hoort, 

verhard dan uw hart niet.” 

 

13. Geloof ontstaat door het horen van Gods Woord (Romeinen 

10:17). Het groeit door omgang met God, het bestuderen van 

Zijn Woord en een gehoorzaam leven. 

 

14. 2 Korinthe 6:2 zegt: “Zie, nu is het de dag van het heil.” Nu 

is het moment om gered te worden. Uitstellen is gevaarlijk, 

want je weet niet of je er morgen nog bent. 

 

15. Geloofszekerheid betekent dat je zeker weet dat je gered 

bent. Het is gebaseerd op Gods beloften, niet op je gevoel. 

 

16. Waar. Johannes 3:16 en Johannes 6:47 bevestigen dat wie 

in Jezus gelooft, eeuwig leven ontvangt. God liegt niet. 

 

17. Hoop is verlangen naar iets wat misschien zal gebeuren. Ge-

loof is zeker weten dat Gods beloften voor jou zijn. Geloof 

bouwt voort op hoop. 

 

18. Hebreeën 3 laat zien dat ongeloof een keuze is om Gods 

stem te negeren. Het wordt daar vergeleken met het verharden 

van het hart. 

 

19. Omdat redding alleen mogelijk is door geloof in Jezus. Wie 

Hem afwijst, wijst Gods enige weg tot verzoening af.  

 

20. Geloof zonder vertrouwen en gehoorzaamheid is leeg. Echt 

geloof uit zich in gehoorzaam leven, zoals bij Abraham, en in 

vertrouwen dat God doet wat Hij heeft beloofd. 
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21. Geloof verbindt ons met God. Zonder geloof is het onmo-

gelijk om Hem te behagen of een relatie met Hem te hebben 

(Hebreeën 11:6). 

 

22. Omdat Jezus de enige weg tot God is. Alleen Zijn offer is 

voldoende voor verzoening en redding, omdat Hij zonder zonde 

stierf en opstond uit de dood. 

 

23. Johannes 17:8 en Johannes 16:28 laten zien dat Jezus door 

de Vader gezonden is. 

 

24. Dat betekent dat Jezus door de Vader is gestuurd en Gods 

Zoon is. Hij deelt in Gods natuur en autoriteit. 

 

25. Christus betekent Gezalfde. Jezus werd gezalfd om Gods 

reddingswerk te volbrengen als Profeet, Priester en Koning. 

 

26. Jezus is Profeet (Hij spreekt Gods Woord), Hogepriester 

(Hij bracht het volmaakte offer) en Koning (Hij regeert over 

Gods Koninkrijk). 

 

27. Jezus kwam om mensen te redden van hun zonden. Niet al-

leen om hen te vergeven, maar ook om hen ervan te bevrijden. 

 

28. Messias betekent Gezalfde. Geloven dat Jezus de Messias 

is, betekent erkennen dat Hij de beloofde Redder van God is. 

 

29. Omdat de opstanding bevestigt dat Jezus Gods Zoon is en 

dat Zijn offer is aanvaard. Zonder opstanding is het evangelie 

zinloos (1 Korinthe 15:17). 

 

30. Omdat verzoening vereist dat Jezus de straf droeg (de dood) 

en de dood overwon (opstanding), zodat wij eeuwig leven kun-

nen ontvangen. 

 

31. Het bloed van offerdieren bracht tijdelijke bedekking. Het 

bloed van Jezus bracht eeuwige verzoening en reiniging van het 

hart. 
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32. Omdat het leven in het bloed is (Leviticus 17:11). Jezus gaf 

Zijn leven door Zijn bloed te vergieten, zodat wij met God ver-

zoend konden worden. 

 

33. Genade betekent dat redding een geschenk is, niet iets wat 

je kunt verdienen. Niemand wordt gered door eigen inspanning, 

maar alleen door geloof in Jezus. 

 

34. Galaten leert dat niemand gerechtvaardigd wordt door de 

wet, maar alleen door geloof in Jezus Christus (Galaten 2:16). 

 

35. Omdat Hij als mens onze zonden kon dragen en als God het 

volmaakte offer kon zijn. Alleen zo kon Hij echte verzoening 

brengen. 

 

36. Omdat de Bijbel zegt dat geloof in je hart en belijdenis met 

je mond samen leiden tot redding (Romeinen 10:9-10). 

 

37. Als iemand Jezus niet belijdt, zal Jezus hem ook niet belij-

den voor de Vader (Mattheüs 10:32-33). 

 

38. Jezus wil een echte relatie. Verborgen geloof toont geen toe-

wijding. Openlijke belijdenis laat ware liefde en overgave zien. 

 

39. Johannes 8:24 zegt dat wie niet gelooft dat Jezus de Zoon 

van God is, in zijn zonden zal sterven. Geloof is noodzakelijk 

voor redding. 

 

40. Dopen zonder geloof is een lege handeling. Dopen is alleen 

zinvol als het voortkomt uit een levend geloof in Jezus Christus. 
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H5 DE BEKERING 
 

1. Mensen komen niet tot echte bekering omdat ze worden af-

geleid door zorgen of verleid worden door rijkdom. Deze din-

gen verstikken het Woord, waardoor het geen vrucht draagt. 

 

2. Het Griekse woord metanoeō betekent “je manier van denken 

veranderen” of “berouw hebben”. Het Hebreeuwse woord šûḅ 

betekent “omkeren”, “terugkeren” of “je omdraaien”. 

 

3. Echte bekering bestaat uit een innerlijke verandering van 

denken en een uiterlijke verandering van gedrag. 

 

4. Alleen berouw is een gevoel. Bekering betekent dat je ook 

bewust anders gaat denken en leven. 

 

5. In Ezechiël 18 roept God op tot het loslaten van zonde (uiter-

lijk) en tot vernieuwing van hart en geest (innerlijk). 

 

6. Alleen innerlijke bekering zonder daden is vruchteloos. Al-

leen uiterlijke bekering zonder hartverandering is schijnheilig. 

Beide missen echte bekering. 

 

7. Bekering moet zichtbaar zijn in goede vruchten. Een boom 

zonder vrucht wordt omgehakt. Er moet dus bewijs zijn van be-

kering. 

 

8. Jezus was scherp tegen de Farizeeën omdat ze wel uiterlijk 

vroom waren, maar innerlijk onrein.  

 

9. Niet waar. Bekering is een keuze. Geloof alleen is niet ge-

noeg. Bekering vraagt om verandering in denken en doen. 

 

10. Verdriet over gevolgen is spijt omdat iets fout ging. Berouw 

is verdriet over het kwaad zelf en leidt tot verandering. 

 

11. We moeten ons bekeren van: 

• duisternis naar licht 

• de macht van de duivel naar God 
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• afgoden naar de levende God 

•  zonde naar goede daden 

 

12. Door geestelijke blindheid begrijpen mensen het evangelie 

niet, omdat de duivel hun gedachten heeft verblind. 

 

13. De duivel probeert het Woord direct uit het hart weg te ne-

men, zodat het geen vrucht kan dragen. 

 

14. De Heilige Geest overtuigt mensen van zonde, opent hun 

hart en helpt hen om zich te bekeren.  

 

15. Iedereen die niet bij God hoort en niet is wedergeboren, leeft 

onder de macht van de duivel.  

 

16. Niet waar. Je leeft of onder Gods gezag, of onder het gezag 

van de duivel. Er is geen tussenweg. 

 

17. De Thessalonicenzen moesten hun afgodsbeelden wegdoen, 

omdat deze niet samengaan met het dienen van de ware God.  

 

18. Ze verbrandden hun toverboeken als teken van radicale be-

kering. Ze wilden niets meer te maken hebben met toverij. 

 

19. Niet waar. Een hobby is pas een afgod als je het belangrijker 

vindt dan God. 

 

20. Bijvoorbeeld: een overdreven focus op geld, uiterlijk, carri-

ère, entertainment of sport. 

 

21. Niet waar. God vergeeft na bekering. Zonder bekering is er 

geen echte verandering en geen echte relatie met God. 

 

22. Bekering is nodig omdat iedereen heeft gezondigd. Zonder 

bekering gaan mensen verloren. 

 

23. De vijgenboom wordt omgehakt als er geen vrucht is. Zo zal 

ook een gelovige zonder vrucht geoordeeld worden. 

 



LIVINGGOSPEL.NL 

20 

 

24. Alleen “Heere, Heere” zeggen is niet genoeg. Bekering 

blijkt uit het doen van Gods wil. 

 

25. God roept iedereen op tot bekering, omdat er een dag van 

oordeel komt. 

 

26. Wie zich niet bekeert, zal geoordeeld worden en uiteindelijk 

verloren gaan. 

 

27. Johannes de Doper riep op tot bekering om de mensen voor 

te bereiden op de komst van Jezus. 

 

28. Waar. Jezus begon Zijn bediening met de oproep tot beke-

ring en sprak hier vaak over. 

 

29. Bekering helpt je om je keuzes te richten op Gods wil in 

plaats van je eigen verlangens. 

 

30. Vroom lijken is uiterlijk gedrag. Werkelijk veranderd zijn 

komt vanuit een vernieuwd hart. 

 

31. Als je leven laat zien dat Jezus in je woont, kan dat anderen 

helpen om ook te geloven. 

 

32. Bekering breekt de macht van zonde en beschermt je tegen 

de gevolgen ervan. 

 

33. Waar. God wil dat alle mensen zich bekeren. Niemand is 

uitgesloten. 

 

34. Als er nooit verandering zichtbaar is, laat dat zien dat het 

geloof niet oprecht was. Echte bekering verandert je leven. 

 

35. Bekering begint bij je hart. Niet bij regels afvinken, maar bij 

een oprechte verandering vanbinnen. 

 

36. Bekering is geen straf, maar een bevrijding. Je laat zonde en 

schuld achter en leeft met God. 
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37. God wil dat mensen zich bekeren. Hij wekt het verlangen 

en werkt met Zijn Geest in onze harten. 

 

38. Je moet eerst beseffen dat je zondig hebt geleefd, anders zie 

je geen reden om je te bekeren.  

 

39. Berouw tonen is erkennen dat je verkeerd hebt gedaan, spijt 

hebben, en het echt niet meer willen doen.  

 

40. Bijbels berouw leidt tot echte verandering. Spijt blijft vaak 

bij emoties zonder daden.  

 

41. Door goede gewoonten aan te leren, vul je het lege gat op 

dat zonde achterlaat, en verander je je leven. 

 

42. Niet waar. Bekering moet zichtbaar zijn in je houding, keu-

zes en manier van leven. 

 

43. Als wij onze zonden belijden, vergeeft God ons en maakt 

Hij ons schoon van alle kwaad (1 Johannes 1:9).  

 

44. De vijf stappen van bekering zijn: 

1) God geeft bekering  

2) Inzien van zonde  

3) Berouw tonen 

4) Vergeving vragen 

5) Je afkeren van zonde 

 

45. Bekering is een levenslang proces. Je groeit dagelijks in ge-

hoorzaamheid en heiligheid.  

 

46. Waar. Elke dag kun je ervoor kiezen om God te gehoorza-

men en zonde achter je te laten. 
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H6 DE WATERDOOP 
 

1. Het Griekse woord baptizō betekent letterlijk “onderdompe-

len”. Het verwijst naar het volledig onder water dompelen van 

iemand, zoals je een bord volledig onderdompelt in een sopje. 

 

2. Onderdompeling betekent dat iemand helemaal onder water 

gaat. Besprenkeling betekent dat slechts wat druppels water op 

iemand worden aangebracht. Alleen onderdompeling is Bijbels; 

dat blijkt uit alle doopverhalen in het Nieuwe Testament en de 

betekenis van het woord baptizō. 

 

3. Waar. In Handelingen 8 staat dat de kamerheer direct na zijn 

geloofsbelijdenis werd gedoopt. Ze stopten bij het eerste water 

dat ze tegenkwamen en gingen er meteen in. 

 

4. Niet waar. In de Bijbel werden mensen op allerlei plaatsen 

gedoopt: in rivieren, bij huizen of onderweg. De kerk is een 

mooie plek, maar geen vereiste. 

 

5. Jezus kwam naar Johannes bij de Jordaan en liet zich dopen. 

Hij werd ondergedompeld en kwam weer uit het water. De he-

mel opende zich, de Heilige Geest daalde neer als een duif, en 

een stem uit de hemel zei dat Jezus Gods geliefde Zoon is. 

 

6. De Bijbel leert dat iemand eerst moet geloven, zich bekeren 

en zijn geloof belijden. Een baby kan dat nog niet, en kan 

daarom niet bewust kiezen voor de doop. 

 

7. We worden met Jezus gekruisigd, begraven en opgewekt. De 

doop is een geestelijke eenwording met Zijn dood en opstan-

ding. Onze oude natuur sterft, en een nieuw leven begint. 

 

8. Onze oude, zondige mens sterft met Jezus aan het kruis. Daar-

door verliest de zonde haar macht over ons. We zijn bevrijd van 

de slavernij van de zonde. 
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9. De doop begraaft onze oude natuur. Die is geestelijk dood en 

hoeft ons niet meer te beheersen. We mogen leven vanuit de 

nieuwe mens. 

 

10. Het betekent dat we geestelijk opnieuw geboren zijn. We 

laten ons oude leven achter en volgen Jezus in een leven van 

heiliging. 

 

11. Waar. Galaten 3:27 zegt dat wie gedoopt is, zich met Chris-

tus heeft bekleed. Door de doop zijn we één met Hem gewor-

den. 

 

12. In Christus zijn betekent dat je een nieuwe identiteit hebt 

ontvangen. Je leeft niet meer voor jezelf, maar in verbondenheid 

met Jezus. Je bent vergeven, geheiligd en bekleed met Zijn ge-

rechtigheid. 

 

13. Je bent niet meer gescheiden van God, maar leeft in eenheid 

met Hem. Zijn Geest woont in jou. Je bent met God verbonden 

als met een echtgenoot: onafscheidelijk en geestelijk één. 

 

14. Omdat de doop het moment is waarop de oude mens sterft 

en de nieuwe geboren wordt. Het is geestelijke vernieuwing 

door de kracht van God. De doop is het begin van het nieuwe 

leven in Christus. 

 

15. Geloof in Jezus Christus met heel je hart. Filippus zei: “Als 

u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd.” 

 

16. Ze werden nog op dezelfde dag gedoopt. De doop hoorde 

direct bij geloof en bekering en hoefde niet uitgesteld te worden. 

 

17. Ongeveer 3000 mensen werden op die dag gedoopt. Ze na-

men Petrus’ boodschap aan en lieten zich direct dopen. 

 

18. Hij zei dat niets hen kon tegenhouden om zich te laten do-

pen, en beval dat zij zich moesten laten dopen. 
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19. Waar. In Handelingen 22 zei Ananias: “Waarom aarzelt u? 

Sta op, laat u dopen.” Hij wees Paulus op het belang van directe 

gehoorzaamheid. 

 

20. Niet waar. In de Bijbel werd niemand pas na een cursus ge-

doopt. Geloof was de enige voorwaarde; de doop volgde direct 

na bekering. 

 

21. De doop markeert het sterven van de oude mens en het op-

staan van de nieuwe. Het is het begin van het nieuwe leven met 

Christus. Titus noemt het het “bad van de wedergeboorte”. 

 

22. Het betekent dat je identiteit voortaan in Jezus ligt. Je bent 

bekleed met Zijn rechtvaardigheid en verbonden met Zijn hei-

ligheid en kracht. 

 

23. Door geloof, bekering en vervolgens de doop. In Handelin-

gen 2:38 zegt Petrus dat mensen zich moeten bekeren en laten 

dopen tot vergeving van zonden. 

 

24. Omdat geloof en gehoorzaamheid bij elkaar horen. De doop 

bevestigt het geloof en hoort bij de wedergeboorte. 

 

25. Waar. In Mattheüs 28 begint het discipelschap met dopen. 

Daarna volgt onderwijs en navolging van Jezus. 

 

26. Titus noemt de redding “door het bad van de wederge-

boorte”, waarmee hij doelt op de doop. Dat laat zien dat de doop 

deel uitmaakt van Gods reddende werk. 

 

27. Jezus liet zich dopen om ons een voorbeeld te geven. Hij 

zei: “Het past ons alle gerechtigheid te vervullen.” Zo liet Hij 

zien dat ook wij de doop moeten gehoorzamen. 
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H7 DE DOOP IN DE HEILIGE GEEST 
 

1. Omdat Zijn vertrek de komst van de Heilige Geest mogelijk 

maakte. Jezus leefde als mens en kon slechts op één plaats te-

gelijk zijn. Door weg te gaan kon Hij de Geest zenden, die 

overal tegelijk kan zijn. 

 

2. Zij hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen. De Geest 

zou hen van binnenuit onderwijzen en in de waarheid leiden. 

Zonder de Geest konden zij geestelijke dingen nog niet volledig 

begrijpen. 

 

3. Dat de Heilige Geest in ons woont. Wij zijn Zijn woonplaats 

geworden. Dit laat zien hoe dicht God bij ons wil zijn. 

 

4. De Heilige Geest kan bedroefd worden of blij zijn. Dit toont 

dat Hij niet alleen een kracht is, maar een Persoon met gevoe-

lens. Daardoor kunnen wij een echte relatie met Hem hebben. 

 

5. Hij herinnert ons aan de woorden van Jezus en leert ons alles 

wat we moeten weten over Gods wil. Hij spreekt tot ons hart. 

 

6. Hij spreekt, voelt, denkt (heeft verstand), en zoekt relatie met 

mensen. 

 

7. Niet waar. De Heilige Geest is een Persoon, onderdeel van de 

Drie-eenheid. Hij heeft een wil, verstand en gevoelens, en wil 

een relatie met ons aangaan. 

 

8. Niet waar. In het Oude Testament werkte de Heilige Geest 

ook, maar in het Nieuwe Testament kwam Hij op een nieuwe 

manier: om in mensen te wonen. 

 

9.  

• De Geest kwam uit de hemel. 

• Er klonk een geluid als van een sterke wind. 

• Vurige tongen verschenen op ieder van hen. 

• Allen werden vervuld met de Geest. 

• Allen spraken in andere talen. 
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10. Omdat de Geest hen de woorden gaf. Het was een zichtbaar 

teken dat zij met de Geest vervuld waren. 

 

11. Dat zij spoedig met de Heilige Geest gedoopt zouden wor-

den. Handelingen 1:5: want Johannes doopte wel met wa-

ter, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang 

na deze dagen. 

 

12. Waar. Wie met de Heilige Geest wordt gedoopt, is ook ver-

zegeld met de Geest als teken dat je bij God hoort. (Die verze-

geling vindt plaats tijdens de bekering.) 

 

13. De Heilige Geest viel op hen, en zij begonnen in andere ta-

len te spreken en God groot te maken. 

 

14. De Geest kwam op hen, en zij spraken in tongentaal en pro-

feteerden. 

 

15. Soms door handoplegging, soms tijdens prediking, en soms 

tijdens gezamenlijk gebed. Er is geen vaste methode. 

 

16. Bij de waterdoop word je ondergedompeld in water en word 

je één met Christus. Bij de doop in de Geest word je onderge-

dompeld in de Heilige Geest en ontvang je kracht, gaven en een 

diepere relatie met God. 

 

17. Waar. God wil dat mensen geloof, bekering, wedergeboorte, 

waterdoop en doop in de Geest meteen ontvangen. Toch gebeurt 

dit niet altijd op hetzelfde moment. 

 

18. De Geest leidt ons vanuit onze geest. Hij spreekt, onderwijst 

en verandert ons van binnenuit, zodat we Gods wil kunnen 

doen. 

 

19. Omdat dorst laat zien dat je verlangt naar de Geest. God 

geeft Zijn Geest aan wie ernaar verlangen en erom vragen. 
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20. Niet waar. In de meeste gevallen volgt de doop in de Geest 

na de waterdoop, maar soms komt de Geest eerder, zoals bij 

Cornelius. Er is geen vaste volgorde. 

 

21. God geeft de Heilige Geest aan mensen die Hem gehoorza-

men. Gehoorzaamheid opent de weg naar vervulling met de 

Geest. 

 

22. Omdat aanbidding helpt om onze aandacht op God te rich-

ten. Daardoor worden we ontvankelijk voor Zijn Geest en stem. 

 

23. Omdat God de Geest geeft aan wie erom vragen. Hij dringt 

Zich niet op. Verlangen en gebed openen de deur. 

 

24. Omdat de Bijbel laat zien dat mensen vaak samen baden of 

de Geest ontvingen door handoplegging. Samen bidden ver-

sterkt geloof. 

 

25. Dankbaarheid opent ons hart voor Gods zegeningen. Een 

dankbaar hart is gevoelig voor Gods aanwezigheid en bereid om 

te ontvangen. 

 

  



LIVINGGOSPEL.NL 

28 

 

H8 EEN NIEUW HART 
 

1. Een wedergeboren gelovige heeft een nieuw hart en een le-

vende geest ontvangen, waardoor hij of zij in staat is om naar 

Gods wil te leven en geleid te worden door de Heilige Geest. 

Een niet-wedergeboren gelovige probeert op eigen kracht goed 

te leven, maar mist de innerlijke verandering en de Geest van 

God die helpt om werkelijk heilig te leven. 

 

2.  

• God sprenkelt rein water op ons, zodat wij rein worden. 

• Hij geeft ons een nieuw hart van vlees. 

• Hij geeft ons een nieuwe geest in ons binnenste. 

• Hij zorgt ervoor dat we wandelen in Zijn verordeningen 

en Zijn bepalingen bewaren. 

 

3. Omdat de mens zonder God een hart van steen heeft en een 

dode geest. Zonder wedergeboorte is de mens gebonden aan de 

zonde en verlangt hij niet werkelijk naar Gods geboden. 

 

4. Paulus zegt dat hij het goede wel wil doen, maar dat het 

kwade in hem sterker is. Zijn vlees wil zondigen, en hij is als 

het ware een slaaf van de zonde. Het goede dat hij wil doen, 

doet hij niet, en het kwade dat hij niet wil doen, doet hij toch. 

 

5. Omdat alleen God onze geest levend kan maken en ons een 

nieuw hart kan geven. Wij kunnen wel stappen zetten, zoals ge-

loof, bekering en doop, maar God zegt in Ezechiël: “Ik zal het 

doen.” 

 

6. Waar. De profetie begon in vervulling te gaan op de dag van 

Pinksteren, toen de Heilige Geest werd uitgestort. Vanaf dat 

moment ontvangt elke gelovige bij de wedergeboorte een nieuw 

hart en een nieuwe geest. 

 

7. Het wasvat werd gebruikt om de priesters ritueel met water 

te reinigen voordat zij de tabernakel binnengingen om dienst te 

doen voor God. 
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8. Omdat reiniging met water noodzakelijk was voordat hij als 

priester geheiligd kon worden en gezalfd met olie. Olie is een 

beeld van de Heilige Geest. 

 

9. De doop wast onze zonden af onder aanroeping van de Naam 

van Jezus. Het is een zichtbaar teken van innerlijke reiniging. 

 

10. Ons hart wordt gereinigd van een slecht geweten, en ons 

lichaam wordt gewassen met rein water. Dit verwijst naar in-

nerlijke reiniging door geloof en doop. 

 

11. 

• Rituele onreinheid (bijvoorbeeld aanraking met doden). 

• Morele onreinheid (bijvoorbeeld onrechtvaardigheid). 

• Lichamelijke onreinheid (bijvoorbeeld seksuele zon-

den). 

God heeft ons gereinigd van al onze onreinheden, zoals staat in 

Ezechiël 36:25. 

 

12. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde, zodat wij in 

het licht kunnen wandelen en een relatie met God kunnen heb-

ben. 

 

13. Een hart van steen is ongevoelig en hard tegenover God. 

Kenmerken zijn: 

• Verzet tegen Gods leiding. 

• Ongevoeligheid voor anderen. 

• Onwil om zich te bekeren. 

 

14. Omdat zij hun hart verhardden, God niet vertrouwden, Hem 

niet geloofden en Zijn leiding afwezen. 

 

15. Een hart van vlees is zacht en gevoelig voor God, wil naar 

Hem luisteren, staat open voor Zijn Geest en verlangt naar ge-

rechtigheid. 

 

16. We krijgen liefde voor onze broeders en willen hen helpen. 

Onverschilligheid maakt plaats voor barmhartigheid. 
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17. Niet waar. Liefde voor de broeders is het bewijs dat we uit 

de dood in het leven zijn overgegaan (1 Johannes 3:14). Ruzie 

en haat horen niet bij een vernieuwd hart. 

 

18. Omdat hoogmoed ons afsluit van Gods hulp en leiding. Wie 

op zichzelf vertrouwt, zal falen. God wil dat we volledig op 

Hem vertrouwen. 

 

19. Het hart wordt verhard, wat kan leiden tot afvalligheid en 

oordeel. Zonde maakt het hart ongevoelig voor God. 

 

20. Ze verwierpen de wonderen en beraadslaagden hoe zij Jezus 

konden doden. Hun hart was verhard, jaloers en ongevoelig 

voor Gods werk. 

 

21. We verlangen ernaar om Gods wil te doen, Hem te volgen 

en te leven in liefde en gerechtigheid. Zonde verliest zijn aan-

trekkingskracht. 

 

22. De geest is dood door de zondeval en onze eigen zonden. 

Bij de wedergeboorte maakt God onze geest levend. We worden 

nieuwe scheppingen. 

 

23. We kunnen nu aanbidden in geest en waarheid. Onze geest 

is geopend voor Gods aanwezigheid en leiding. 

 

24. De tweede dood is het eeuwige oordeel in de poel van vuur. 

Die is voor mensen die niet wedergeboren zijn en niet in het 

boek des levens staan. 

 

25. Omdat zij een hart van steen hadden en Gods Geest nog niet 

in hen woonde. Ze probeerden de wet te houden op eigen kracht. 

 

26. Door de Heilige Geest. Hij verandert ons van binnenuit, zo-

dat we gaan verlangen naar gerechtigheid en heiliging. 

 

27. De wet op stenen tafels is van buitenaf en legt regels op. De 

wet in het hart werkt van binnenuit en verandert ons verlangen. 
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28. Omdat de Heilige Geest Zelf ons onderwijst en overtuigt. 

Hij laat ons zien wat goed en fout is. 

 

29. Je volgt de begeerten van het vlees niet. Wandelen in de 

Geest leidt tot een leven dat God eert. 
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H9 DE HEILIGE GEEST IN ONS 
 

1. De Heilige Geest overtuigt mensen van zonde en maakt hun 

hart open voor het evangelie. Hij laat hen zien wie Jezus is en 

helpt hen om Hem als Heer te aanvaarden. Zonder de Geest kan 

niemand echt geloven. 

 

2. God is het die, door de Heilige Geest, het hart van mensen 

opent. De Geest zorgt ervoor dat iemand werkelijk luistert, ge-

looft en reageert op het Woord van God. 

 

3. Van nature is de mens geestelijk dood en gericht op zonde. 

Hij zoekt zijn eigen weg en wil niet leven naar Gods wil. Alleen 

als God initiatief neemt, kan een mens tot Hem komen. 

 

4. Omdat de Bijbel duidelijk zegt dat God wil dat alle mensen 

tot bekering komen en gered worden. Hij houdt van ieder mens 

en biedt redding aan iedereen die in Jezus gelooft. 

 

5. Verzegeld zijn met de Heilige Geest betekent dat je officieel 

bij God hoort. De Geest is het bewijs dat je Zijn kind bent. Hij 

geeft je zekerheid, bescherming en identiteit. 

 

6. De Heilige Geest is een onderpand, een soort aanbetaling, van 

wat nog komt: onze hemelse erfenis. Zijn aanwezigheid laat 

zien dat God ons eeuwig leven heeft beloofd. 

 

7. Omdat de Heilige Geest in ons woont en ons verandert, mo-

gen we zeker weten dat we gered zijn. Zijn aanwezigheid is een 

bevestiging van onze redding en eeuwig leven. 

 

8. Dat betekent dat God, door de Heilige Geest, in ons hart 

woont. Hij is altijd dichtbij en leeft met ons mee. Het is een 

diepe, persoonlijke relatie met God. 

 

9. Waar. Op het moment dat iemand wedergeboren wordt, be-

gint de Heilige Geest te werken aan heiliging: het proces waarin 

we steeds meer gaan lijken op Jezus. 
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10. Niet waar. In Gods ogen zijn we geen zondaars meer, maar 

rechtvaardig verklaarde kinderen van God. We kunnen nog zon-

digen, maar onze identiteit is veranderd: we zijn heiligen in 

Christus. 

 

11. De Geest opent ons hart voor de waarheid over Jezus. Hij 

laat ons zien dat Jezus de Zoon van God is en helpt ons om Hem 

te volgen als onze Heer en Redder. 

 

12. Omdat we leven in een wereld vol verleiding en strijd. De 

Geest beschermt ons, helpt ons trouw te blijven aan God en her-

innert ons aan onze bestemming: het eeuwige leven. 

 

13. Tongentaal voor de gemeente is bedoeld voor opbouw van 

anderen en moet worden uitgelegd. Persoonlijke tongentaal is 

voor privégebed en opbouw van jezelf. Die hoeft niet uitgelegd 

te worden. 

 

14. Zodat iedereen begrijpt wat er gezegd wordt en de gemeente 

erdoor opgebouwd wordt. Zonder uitleg heeft het geen waarde 

voor anderen in de samenkomst. 

 

15. Nee. Persoonlijke tongentaal is een gebed tot God en hoeft 

niet uitgelegd te worden. Je spreekt rechtstreeks met God, vaak 

zonder dat je zelf begrijpt wat je zegt. 

 

16. Tongentaal voor de gemeente is bedoeld om anderen te be-

moedigen, op te bouwen en te onderwijzen. Het moet daarom 

worden vertaald of uitgelegd. 

 

17. Niet waar. Deze gave wordt aan sommigen gegeven voor 

bepaalde momenten. Het gebruik moet ordelijk zijn en met uit-

leg, anders moet men zwijgen in de samenkomst. 

 

18. Je wordt geestelijk opgebouwd, je geloof groeit, je ervaart 

meer vrede en kracht, en je bidt op een geestelijk niveau tot 

God, zelfs als je verstand het niet begrijpt. 
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19. De Geest helpt ons in onze zwakheid. Als we niet weten wat 

we moeten bidden, pleit Hij voor ons met onuitsprekelijke ver-

zuchtingen. 

 

20. Omdat je met je geest bidt en niet met je verstand. Je ver-

stand begrijpt de woorden niet, omdat ze door de Geest gegeven 

zijn. 

 

21. Je spreekt woorden die je zelf niet begrijpt, maar die de 

Geest jou ingeeft. Het zijn geestelijke geheimen tussen jou en 

God. 

 

22. Tongentaal helpt je om te bidden zonder afgeleid te worden 

door twijfel of negatieve gedachten. Je bidt wat de Geest wil, 

zonder beïnvloed te worden door je verstand. 

 

23. Paulus bedoelt dat begrijpelijke woorden belangrijker zijn 

in de samenkomst, omdat die anderen opbouwen. Tongentaal is 

waardevol, maar hoort niet de hele dienst te domineren. 

 

24. Vraag erom in geloof, aanbid God, open je mond en begin 

te spreken. Oefen samen met anderen, wees geduldig en dank 

God al voordat je iets ervaart.  

 

25. Het versterkt je geloof, bouwt je geestelijk op, helpt je Gods 

stem beter te verstaan en zorgt voor een diepere relatie met God, 

ook als je niet weet wat je moet bidden. 

 

26. Niet waar. Tongentaal is bedoeld als een voortdurend hulp-

middel in je gebedsleven. Je mag het dagelijks gebruiken om 

geestelijk opgebouwd te worden. 

 

27. Je groeit in geloof, ontvangt meer openbaring, je gebedsle-

ven verdiept zich, je ervaart meer vreugde en vrede, en je leert 

beter luisteren naar Gods stem. 

 

28. Een gewone leraar geeft kennis. De Heilige Geest leert ons 

de waarheid, helpt ons leven naar Gods wil, troost ons, en ver-

andert ons van binnenuit. 
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29. Paraklētos betekent: trooster, helper, pleitbezorger, bemoe-

diger en iemand die naast je staat. De Geest is je hemelse helper 

in alle omstandigheden. 

 

30. Hij overtuigt je van zonde, wijst je liefdevol terecht en helpt 

je terug te keren naar Gods weg. Hij blijft bij je en corrigeert je 

met genade. 

 

31. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goed-

heid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 

 

32. Door in de Geest te wandelen, Gods Woord te overdenken, 

te leven in gehoorzaamheid, verkeerde invloeden te vermijden 

en de Geest ruimte te geven om ons te vormen. 

 

33. Waar. Bij de wedergeboorte ontvangen we het begin van de 

vrucht. Maar die vrucht moet groeien. Dat gebeurt alleen als we 

wandelen in de Geest. 

 

34. Onkruid verstikt het Woord en belemmert geestelijke groei. 

Zorgen, afleiding en wereldse verlangens kunnen de vrucht van 

de Geest tegenhouden of laten verdwijnen. 
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H10 DE HEILIGE GEEST DOOR ONS 
 

1. 

• Een profeet is door God zelf aangesteld. 

• Een profeet ontvangt openbaringen, bijvoorbeeld over 

toekomstige gebeurtenissen of verborgen zaken. 

• Een profeet spreekt zonde en verkeerde wegen in de ge-

meente aan. 

• Een profeet kondigt soms Gods oordeel aan. 

 

2. Een profeet is specifiek door God geroepen en heeft meer 

gezag. Een gelovige met een profetische gave ontvangt woor-

den van God ter bemoediging, onderwijzing of vertroosting, 

maar zonder hetzelfde gezag als een profeet. 

 

3. Agabus profeteerde door de Heilige Geest dat er een grote 

hongersnood zou komen over de hele wereld. Dit gebeurde ook 

daadwerkelijk onder keizer Claudius. 

 

4. Waar. Johannes riep mensen op tot bekering, verkondigde het 

Koninkrijk van God en sprak namens de HEERE, net als de pro-

feten uit het Oude Testament. 

 

5. God Zelf stelt profeten aan in de gemeente. (1 Korinthe 

12:28) 

 

6. God kan spreken door dromen, visioenen, Bijbelteksten en de 

innerlijke stem van de Heilige Geest. 

 

7. Om verborgen dingen van het hart openbaar te maken, zodat 

de ongelovige erkent dat God in hun midden is, zich bekeert en 

God aanbidt. 

 

8. Toets de profetie aan de Bijbel, bid om bevestiging, en over-

leg met geestelijk volwassen gelovigen. 

 

9.  

• Is het in overeenstemming met de Bijbel? 
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• Heeft God al eerder iets soortgelijks tot je hart gespro-

ken? 

• Wordt het bevestigd door andere gelovigen, onafhanke-

lijk van elkaar? 

 

10. Omdat we nog lerend zijn in het profeteren en fouten kun-

nen maken. Beoordeling helpt om te onderscheiden of het 

woord echt van God komt. 

 

11. Dan hoort die persoon niet in de gemeente te profeteren. 

Profetie moet altijd nederig worden getoetst. 

 

12. Waar. Openbaring 19:10 zegt: “Het getuigenis van Jezus is 

de geest van de profetie.” Een getuigenis bouwt geloof op en 

opent harten voor wat God wil doen. 

 

13. Niet waar. Iemand kan uit zichzelf spreken en doen alsof het 

van God komt. Daarom is toetsing belangrijk. 

 

14. Omdat je anderen kunt kwetsen als het woord niet van God 

komt. Gevoelige onderwerpen zoals overlijden, partnerkeuze of 

kinderwens vragen om extra zorgvuldigheid. 

 

15. Omdat je vaak één woord of zin ontvangt, en tijdens het 

spreken volgen er meer, zoals tissues uit een doos. 

 

16. Een profeet heeft meer gezag en ontvangt vaker woorden 

van correctie en bekering. Een profetische gave is meestal ge-

richt op bemoediging. 

 

17. Niet waar. Profeten worden vaak afgewezen, vooral wan-

neer zij zonde aan de orde stellen. Dat zien we ook bij Jezus en 

de profeten uit het Oude Testament. 

 

18. Dan kunnen mensen in verwarring raken, gekwetst worden 

of het vertrouwen in echte profetie verliezen. 
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19. Omdat je aan het leren bent. Door te zeggen “Ik denk dat…” 

houd je ruimte voor toetsing en voorkom je dat je onterecht 

Gods gezag gebruikt. 

 

20. Omdat je erkent dat je niet volmaakt hoort en spreekt. Ne-

derigheid helpt om open te blijven voor correctie. 

 

21. Door te oefenen in een veilige omgeving, niet over gevoe-

lige onderwerpen te spreken, toetsing te vragen en te zorgen dat 

je boodschap altijd opbouwend is. 

 

22. De Heilige Geest geeft kracht en vrijmoedigheid om van 

Jezus te getuigen, zelfs bij tegenstand of angst. (Handelingen 

1:8) 

 

23. God verhoorde hun gebed: de plaats werd bewogen, zij wer-

den vervuld met de Heilige Geest en spraken met vrijmoedig-

heid.  

 

24. Petrus ging van bang en ontkennend naar vrijmoedig predi-

ken. Drieduizend mensen kwamen tot geloof na zijn toespraak. 

 

25. Paulus stond op na zijn steniging, ging terug de stad in en 

bleef het evangelie verkondigen. Dit toont zijn grote vrijmoe-

digheid en toewijding. 

 

26. De Geest weerhield hem om op bepaalde plaatsen te predi-

ken en gaf hem een visioen om naar Macedonië te gaan. (Han-

delingen 16) 

 

27. Waar. Wonderen trekken aandacht, bouwen geloof op en 

geven moed om met vrijmoedigheid het evangelie te brengen. 

 

28. Omdat het evangelie altijd verkondigd moet worden. De 

Heilige Geest helpt ons om niet toe te geven aan angst. 

 

29. Omdat het evangelie voor alle mensen is, overal ter wereld. 

De Heilige Geest geeft kracht om dat getuigenis uit te dragen. 
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30. Ze baden om vrijmoedigheid om het Woord te spreken, en 

dat God dit zou bevestigen met tekenen en wonderen. 

 

31. Een verlamde man werd genezen bij de tempelpoort. Hier-

door kwamen mensen samen en luisterden naar Petrus’ bood-

schap. 

 

32. Waar. Markus 16:17-18 zegt dat tekenen hen zullen volgen 

die geloven. 

 

33. De Heilige Geest is de bron van kracht voor wonderen en 

tekenen. Hij werkt door gelovigen heen. 

 

34.  

• Lukas 4:14: Jezus keerde terug in de kracht van de 

Geest. 

• Handelingen 10:38: Jezus was gezalfd met de Heilige 

Geest en kracht. 

• Mattheüs 12:28: Jezus dreef demonen uit door de Geest 

van God. 

 

35. Er ontstond groot ontzag, velen kwamen tot geloof en de 

gemeente groeide krachtig. 

 

36. Ze zijn gegeven tot nut van anderen. Ze dienen om de ge-

meente op te bouwen en te helpen. 

 

37. Omdat de gaven belangrijk zijn voor het functioneren van 

het lichaam van Christus. Elke gelovige moet weten hoe ze wer-

ken. 

 

38. Waar. De Geest deelt de gaven uit, de Zoon bedient ze, en 

de Vader werkt ze uit. (1 Korinthe 12:4-6) 

 

39. Omdat de gaven niet voor onszelf zijn, maar om anderen te 

dienen. Zo functioneert het lichaam van Christus zoals God het 

bedoelt. 
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40. Woord van wijsheid, woord van kennis, geloof, gaven van 

genezing, werkingen van krachten, profetie, onderscheiden van 

geesten, allerlei talen en uitleg van talen. 

 

41. Een woord van wijsheid is een Goddelijke oplossing of raad. 

Een woord van kennis onthult informatie die je menselijk ge-

zien niet kunt weten. 

 

42. Door ernaar te verlangen, ervoor te bidden en jezelf beschik-

baar te stellen. Oefening en toewijding helpen om er in te 

groeien. 

 

43. Het helpt om te onderscheiden wat van God is en wat niet. 

Het beschermt tegen misleiding en dwaalleer. 

 

44. Niet waar. De Heilige Geest wil gaven geven aan allen die 

geloven en zich ernaar uitstrekken. (1 Korinthe 12:7 en 11) 
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H11 EEN KIND VAN GOD 
 

1. Je wordt geestelijk opnieuw geboren en opgenomen in Gods 

familie. Je krijgt God als Vader, ontvangt Zijn zorg en bescher-

ming, en leeft in relatie met Hem. 

 

2. Jezus laat zien dat God, door Zijn opstanding, niet alleen Zijn 

Vader is, maar ook de Vader van de discipelen. Zij delen in de-

zelfde familieband. 

 

3. Jezus leert ons te bidden: “Onze Vader die in de hemelen 

zijt.” Dit toont dat wij een intieme relatie mogen hebben met 

God als met een liefdevolle Vader. 

 

4. Niet waar. Jezus leert ons juist om rechtstreeks tot de Vader 

te bidden in Zijn Naam. God verlangt naar een persoonlijke re-

latie met ieder van ons. 

 

5. God voedt ons op als Zijn kinderen. Hij onderwijst, corrigeert 

en vormt ons. Hij gebruikt Zijn Woord en de Heilige Geest om 

ons te laten groeien. 

 

6. Omdat God onze Vader is en alles al weet (Mattheüs 6:8), 

hoeven wij geen lange of herhalende gebeden te doen. We mo-

gen eenvoudig en oprecht met Hem spreken. 

 

7. God wordt genoemd: “de Vader van de barmhartigheden en 

de God van alle vertroosting.” Hij is een troostvolle, liefdevolle 

Vader. 

 

8. God wil ons troosten omdat Hij onze Vader is en van ons 

houdt. Hij kent ons lijden en wil ons bijstaan, zodat wij ook an-

deren kunnen troosten. 

 

9. Aanbidding is geen plicht, maar een voorrecht. Het is een eer 

om onze Schepper te eren. We zijn geschapen om Hem te aan-

bidden. 
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10. Alleen God is aanbidding waard, omdat Hij heilig, eeuwig 

en almachtig is. Wij mogen niemand anders aanbidden, geen 

mens of afgod. 

 

11. Jezus belooft dat Hij een plaats voor ons klaarmaakt in het 

huis van de Vader, zodat wij voor altijd bij Hem mogen zijn. 

 

12. Een zoon heeft meer autoriteit omdat hij erfgenaam is en 

betrokken wordt bij de leiding. Hij deelt in het bezit en de plan-

nen van zijn vader. 

 

13. Een zoon hoort bij de familie en is erfgenaam. Een slaaf 

werkt alleen voor loon en ontvangt geen erfenis. 

 

14. De vader rent zijn zoon tegemoet, omhelst hem en herstelt 

hem als zoon. Dit laat Gods liefdevolle en vergevende hart zien 

voor wie terugkomt. 

 

15. We dragen Gods naam als Zijn kinderen. Dat betekent dat 

we Zijn autoriteit en identiteit vertegenwoordigen op aarde. 

 

16. Een zoon kent de plannen van zijn vader omdat hij erbij be-

trokken wordt. Hij wordt voorbereid op verantwoordelijkheid 

en leiderschap. 

 

17. Adam en Eva gaven hun autoriteit over de aarde weg aan de 

duivel toen ze ongehoorzaam werden. Daardoor kwam de we-

reld onder de macht van de boze. 

 

18. Niet waar. Er zijn twee geestelijke koninkrijken: dat van 

God en dat van de duivel. Elk mens behoort tot één van deze 

koninkrijken. 

 

19. Jezus zegt dat wedergeboorte nodig is: geboren worden uit 

water (doop) en uit Geest (doop in de Heilige Geest) om Gods 

Koninkrijk binnen te gaan. 
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20. Het betekent dat mensen zich afkeren van de macht van sa-

tan en zich keren tot God, zodat ze vergeving en hun erfenis 

ontvangen. 

 

21. Vijf zegeningen zijn: vergeving van zonden, genezing, be-

vrijding van demonen, identiteit als kind van God en eeuwig 

leven. 

 

22. Genezing en bevrijding horen bij het Koninkrijk van God 

omdat ze laten zien dat Jezus regeert en de duisternis moet wij-

ken. 

 

23. Jezus bracht een evangelie dat Gods Koninkrijk zichtbaar 

maakt: zonden worden vergeven, mensen worden genezen en 

Gods heerschappij wordt openbaar. 

 

24. Opdrachten zijn: het evangelie verkondigen, zieken genezen 

en demonen uitdrijven. 

 

25. Erfgenaam zijn van God betekent dat we delen in alles wat 

van Hem is: Zijn beloften, Zijn Geest, Zijn zegeningen en het 

eeuwige leven. 

 

26. Door Jezus’ dood werd het nieuwe verbond bekrachtigd. 

Daardoor kon de erfenis worden uitgedeeld aan de gelovigen. 

 

27. Een voorbeeld van de erfenis die wij nu al ontvangen heb-

ben is de Heilige Geest, als onderpand van wat nog komt. 

 

28. Een onvergankelijke erfenis is eeuwig, heilig en onaantast-

baar. Ze vergaat niet en wordt voor ons bewaard in de hemel (1 

Petrus 1:4). 

 

29. Romeinen 8:17 zegt dat wie met Christus lijdt, ook met Hem 

verheerlijkt zal worden. Lijden hoort bij het ontvangen van de 

erfenis. 
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30. Jezus zag uit naar de vreugde die na het lijden zou volgen: 

de verlossing van velen, Zijn verheerlijking en het delen van de 

erfenis met Zijn volgelingen. 
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H12 VOLWASSEN WEDERGEBOREN 
 

1. De Bijbel vergelijkt geestelijke groei met de groei van een 

kind, omdat geloofsontwikkeling een proces is. Net zoals een 

baby leert lopen en praten, groeit een gelovige van geestelijke 

onwetendheid naar volwassenheid. 

 

2. Geestelijke volwassenheid herken je aan: (1) het wandelen in 

de vrucht van de Geest en (2) het kunnen onderscheiden van 

waarheid en dwaling vanuit Gods Woord. 

 

3. Een gelovige blijft geestelijk groeien door regelmatig stil te 

staan bij zijn geloof, zich te voeden met Gods Woord, gemeen-

schap te zoeken met andere gelovigen en toe te passen wat hij 

leert. 

 

4. Paulus zegt dat sommige gelovigen nog melk nodig hebben 

in plaats van vast voedsel, omdat ze nog vleselijk zijn en het 

diepere onderwijs niet kunnen verdragen. 

 

5. Lid zijn van een kerk is belangrijk omdat je daar onderwijs, 

bemoediging, correctie en geestelijke bescherming ontvangt. Je 

groeit samen met anderen en leert je gaven inzetten voor het 

lichaam van Christus. 

 

6. Het is belangrijk dat anderen je mogen aanspreken, omdat 

ieder mens blinde vlekken heeft. Door liefdevolle correctie ko-

men verkeerde houdingen of keuzes aan het licht, waardoor je 

kunt groeien. 

 

7. Drie redenen:  

• om dwaalleringen te herkennen  

• om Gods waarheid te leren kennen en toe te passen  

• om geestelijk sterk en standvastig te worden 

 

8. De Bijbel is gegeven aan iedere gelovige, niet alleen aan lei-

ders, omdat ieder kind van God geroepen is om de waarheid te 

kennen, te leven en te delen. 



LIVINGGOSPEL.NL 

46 

 

9. Vasten helpt bij het verstaan van Gods stem, omdat het je 

natuurlijke verlangens onderdrukt en je geestelijk scherper 

maakt. Je wordt gevoeliger voor wat God zegt. 

 

10. Waar. God spreekt tot iedere gelovige. Jezus zegt: “Mijn 

schapen horen Mijn stem.” (Johannes 10:27). We moeten leren 

Zijn stem te herkennen door in relatie met Hem te leven. 

 

11. Leven naar het vlees leidt tot geestelijke dood, strijd en af-

stand van God. Leven naar de Geest brengt vrede, vrucht, kracht 

en eeuwig leven. 

 

12. Door bewust het goede te doen, geef je ruimte aan de Geest. 

Als je bijvoorbeeld liefdevol bent, kun je niet tegelijkertijd ha-

ten. Goed doen verdringt het kwade. 

 

13. Je hoeft niet in paniek te raken, omdat geestelijke groei tijd 

kost. Als je faalt, is de Geest niet weg; je mag steeds opnieuw 

kiezen voor Hem. 

 

14. De vrucht van de Geest is het karakter van Jezus dat in jou 

zichtbaar wordt: eigenschappen zoals liefde, vrede, geduld en 

zelfbeheersing, die groeien naarmate je in Christus blijft en 

wandelt met de Geest. 

 

15. Johannes 15:4-5 leert dat je alleen vrucht kunt dragen als je 

in Christus blijft, net zoals een rank alleen vrucht draagt als die 

aan de wijnstok blijft. 

 

16. Je blijft in Christus door in Zijn Woord te blijven, zoals Hij 

zegt in Johannes 8:31, en door te leven zoals Hij leefde, geleid 

door de Geest. 

 

17. 1 Johannes 3:5-6 zegt dat wie werkelijk in Christus blijft, 

niet in zonde leeft. Wie doorgaat met zondigen, kent Hem niet. 

Het gaat hier om een zondige levensstijl, niet om een enkele 

misstap. 
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18. Een gelovige die alleen ontvangt en nooit geeft, blijft gees-

telijk onvolwassen. Hij blijft gericht op zijn eigen problemen en 

groeit niet in verantwoordelijkheid of geestelijke kracht. 

 

19. Door anderen te dienen bouw je mee aan Gods Koninkrijk 

en wordt je geloof actief. Je ontvangt nieuwe genade om te ge-

ven wat je zelf hebt ontvangen. 

 

20. Onderwijzen helpt je om zelf dieper inzicht te krijgen in 

Gods Woord. Je groeit doordat je moet verwoorden wat je ge-

looft en een voorbeeld bent voor anderen. 

 


